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Doof de hel in ons hoofd

- God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten (Verzameld Liedboek 34; eerste twee
regels)

- Drempelgebed

Ik krijt des daags, mijn God,

des nachts tot voor uw Aangezicht.

Uw brandingen hebt Gij ontboden.

Gij hebt mijn bekenden mij ontnomen,

tot een afschuwelijk ding mij gemaakt,

mij tot vergetelheid gedoemd;

naaste en vriend ver van mij verwijderd -

die ik kende zijn duister voor mij.

- God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten (VL 34; nu helemaal)
- Woord ten geleide

- Kinderkring

- Een mens te zijn op aarde (VL 731)

- Voorlezing uit het Jezusverhaal volgens Lukas - Lukas 9:22.37-45
- Beeld en gelijkenis (VL 457)

- Toespraak door Huub Oosterhuis

- Muzikaal intermezzo

- Lied Ondenkbaar God (muziek Bernard Huijbers)
- Intermezzo en collecte

- Viering van eucharistie

Hier begint de dienst van de tafel,

viering van eucharistie.

Laat ons bidden.

Gij die uw gemeente bijeen roept

hier en waar ook ter wereld,

die ons raakt met uw woord,

die ons kent van gezicht,

niet vergeet onze namen:

kom over ons met uw geest.

- Tafelgebed: ‘Om liefdes wil’ t/m ‘Moge het delen’ (muziek Antoine Oomen)

- Brood en wijn



- Dans nos obscurités (Taizé)

- Mededelingen

- Psalm 145, vrij (nieuw; muziek Tom Léwenthal)
- Voorbeden

- Onze Vader verborgen (VL 259)

- Zegen

- Onze Vader verborgen (VL 251, vanaf ‘Doof de hel in ons hoofd")



