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Jong Geleerd 2: Jakob — een identiteitscrisis

- Dit huis vol mensen (Verzameld Liedboek 497)
- Drempeltekst

Zoek geen houvast bij mensen met macht,

Bij een mens die geen benul van bevrijden heeft.
Geeft hij de geest, hij wordt weer stof,

En wat hij beraamt verwaait in de wind.
Gelukkig ben je als de God van Jacob je hulp is,
Als je hoop is gevestigd op de Levende, je God:
Die hemel en aarde gemaakt heeft,

De zee en al wat erin is,
Die trouw blijft altijd en eeuwig.

uit Psalm 146, vertaling: Gerard Swiiste

- Dit huis vol mensen (VL 497)

- Woord ten geleide

- Delf mijn gezicht op (VL 744)

- Kinderkring

- Voorlezing uit het boek In den beginne - Genesis 32:4-32; 33:1-11
- Lied van Jakob (muziek Antoine Oomen)
- Toespraak door Cathérine Verviers

- Muzikaal intermezzo

- Gij die niemand naar de ogen ziet (VL 212)
- Intermezzo en collecte

- Viering van eucharistie

Hier begint de dienst van de tafel

viering van eucharistie.

Laat ons bidden.

Gij die uw gemeente bijeenroept

hier en waar ook ter wereld,

die ons raakt met uw woord,

die ons kent van gezicht,

niet vergeet onze namen:

kom over ons met uw geest.

- Tafelgebed: Gezegend Gij Eeuwige (VL 646; met een pauze voor ‘Moge het delen’)

- Brood en wijn



- Lied om zegen (VL 782)

- Voorbeden

- Onze Vader ‘Kevelaer’ (muziek Tom Léwenthal)
- Mededelingen

- Zegen

- Uit staat en stand (VL 759)



