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Allerzielen 
 

Woorden ten geleide  
Kees Kok 
 
EERSTE EN LAATSTE 
Muziek: Antoine Oomen 
deel 1 t/m 10 (VL844) 
 
Viering van eucharistie 
Hier begint de dienst van de tafel 
viering van Eucharistie 
Laat ons bidden 
 
Ter gedachtenis aan Jezus van Nazareth 
die ons aanspreekt,  
ondervraagt, bemoedigt, troost, vermaant. 
Die ons verschijnt in woorden van genade 
‘hebt elkander lief’. 
 
Die tot ons zegt: 
doe dit en denk aan mij. 
Breek je brood en deel je levenskracht, 
schenk je hartenbloed om liefdes wil, 
geef je leven zoals ik het gaf: 
wees mijn zachte kracht 
mijn lichaam en mijn ziel 
in deze wereld. 
 
Moge het delen 
van dit brood en deze beker 
ons hart versterken: 
dat wij, vol hoop, meewerken 
aan een nieuwe wereld 
waar brood en recht 
en waardigheid en liefde is 
voor al wat leeft. 



 

 
Brood en wijn 
Tijdens het uitdelen van brood en wijn is er ook een beker met druivensap. Als je hiervan 
gebruik wilt maken, kun je terecht bij de uitdelers met de witte beker achter de vleugel. 

 
Eerste en Laatste 
deel 11 t/m 14 (VL850) 
 
Voorbeden 
 
Zegen 
 
De steppe zal bloeien (VL364) 
 
Deurcollecte 
In plaats van de reguliere collecte is er vandaag een deurcollecte en die is bestemd voor 
Stichting Bootvluchteling. Deze organisatie biedt hulp aan vluchtelingen die aankomen 
op Lesbos en Kos. Het zal niemand onbekend zijn dat deze hulp hard nodig is, daarom 
bevelen we u deze collecte dan  ook van harte aan. www.bootvluchteling.nl 
Opbrengst van de collecte van 11 oktober: € 725,87 

 

http://www.bootvluchteling.nl/

