
Ekklesia	
  Amsterdam	
  
zondag	
  3	
  januari	
  2016	
  	
  

Het	
  komend	
  jaar	
  
	
  
	
  
Uit	
  het	
  duister	
  hier	
  gekomen	
  (Verzameld	
  Liedboek	
  408)	
  
	
  
Woord	
  ten	
  geleide	
  
	
  
Kinderkring	
  
	
  
Wees	
  hier	
  aanwezig	
  dat	
  het	
  goed	
  mag	
  zijn	
  (VL538)	
  
	
  
Lezing	
  uit	
  de	
  boekrol	
  van	
  Jesaja	
  
De	
  geest	
  van	
  mijn	
  heer	
  JHWH	
  is	
  over	
  mij	
  
omdat	
  JHWH	
  mij	
  heeft	
  gezalfd.	
  
Hij	
  heeft	
  mij	
  gezonden	
  
om	
  aan	
  de	
  armen	
  het	
  goede	
  nieuws	
  te	
  brengen,	
  
om	
  te	
  verbinden	
  gebrokenen	
  van	
  hart,	
  
om	
  uit	
  te	
  roepen	
  dat	
  gevangenen	
  worden	
  vrijgelaten,	
  
om	
  de	
  cellen	
  te	
  openen	
  van	
  hen	
  die	
  vastzitten,	
  
om	
  uit	
  te	
  roepen	
  het	
  welgekomen	
  jaar	
  van	
  JHWH,	
  
een	
  dag	
  van	
  vergelding	
  voor	
  onze	
  God;	
  
om	
  alle	
  treurenden	
  te	
  troosten,	
  
om	
  alle	
  treurenden	
  van	
  Zion	
  op	
  te	
  nemen,	
  
hen	
  te	
  geven	
  een	
  hoofdsieraad	
  in	
  plaats	
  van	
  stof,	
  
vreugdeolie	
  in	
  plaats	
  van	
  rouw,	
  
een	
  gebedsmantel	
  in	
  plaats	
  van	
  verslagenheid.	
  
Zij	
  worden	
  geroepen	
  ‘steeneiken	
  van	
  recht,	
  
geplant	
  door	
  JHWH,	
  hem	
  tot	
  verheerlijking’	
  
-­‐	
  Jesaja	
  61:1-­‐3	
  
	
  
Roept	
  het	
  tot	
  alle	
  steden	
  (Henri	
  Heuvelmans)	
  
	
  
Toespraak	
  door	
  Bram	
  Grandia	
  
	
  
Aardelied	
  (VL864)	
  
	
  



Muzikaal	
  intermezzo	
  en	
  collecte	
  
	
  
Viering	
  van	
  Eucharistie	
  
Hier	
  begint	
  de	
  dienst	
  van	
  de	
  tafel,	
  
viering	
  van	
  eucharistie.	
  
Laat	
  ons	
  bidden.	
  
	
  
Gij	
  die	
  uw	
  gemeente	
  bijeenroept	
  
hier	
  en	
  waar	
  ook	
  ter	
  wereld,	
  
die	
  ons	
  raakt	
  met	
  uw	
  woord,	
  
die	
  ons	
  kent	
  van	
  gezicht,	
  
niet	
  vergeet	
  onze	
  namen:	
  
kom	
  over	
  ons	
  met	
  uw	
  geest.	
  	
  
	
  
Die	
  naar	
  menselijke	
  gewoonte	
  (VL628)	
  
	
  
Moge	
  het	
  delen	
  (Antoine	
  Oomen)	
  
	
  
Brood	
  en	
  wijn	
  
	
  
Dans	
  nos	
  obscurités	
  (Taizé)	
  
	
  
Mededelingen	
  
	
  
Om	
  water	
  (Tom	
  Löwenthal)	
  
	
  
Voorbeden	
  
	
  
Onze	
  Vader	
  VL246)	
  
	
  
Zegen	
  
	
  
Een	
  schoot	
  van	
  ontferming	
  (VL236)	
  
	
  
	
  
	
  
	
  


