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Brood genoeg 
De kaarsen aangestoken  
 
Stilte nu (Nieuw - Oomen)  
 
Drempeltekst 
Luister mijn kinderen allen: 
Hem stel ik jullie voor –  
vrolijke kennismaking 
aan een eenvoudige tafel. 
 
Zing iets voor Hem, hij houdt 
van zacht a capella 
maar ook 
van uitbundig slagwerk. 
 
Je hebt je tafel gedekt. 
 
Waar blijft Hij, vraag je, 
Hij zou toch komen? 
 
Ja, Hij zou komen –  
begin maar te zingen. 
 
Uit Psalm 21 vrij 

 
Stilte nu 
 
Woord ten geleide 
 
Zomaar een dak (Verzameld Liedboek)  
 
Kinderkring 
 
Voorlezing uit het evangelie van Marcus 
 



Het woord dat ik u heden geef (VL 514)  
 
Toespraak 
Mirjam Rigterink 
 
Wat in stilte bloeit (VL 868) 
 
Intermezzo  

mededelingen en collecte 
 

Dienst van de tafel 
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie, 
ritueel van solidariteit: 
laat ons zingend bidden 

 
Gij die weet (VL 628)  
 
Moge het delen (Nieuw – Löwenthal)  
 

Brood en wijn  
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor 
 

Laudate Omnes Gentes (Taizé) 
 
Wie zijn leven niet wil geven (VL 441) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader in de hemel (VL 667)  
 
Zegen 
 
Om te zien een nieuwe aarde (Nieuw – Löwenthal)  
Colofon 
Zang:     Koor van Ekklesia Amsterdam 
Dirigent:    Tom Löwenthal 
Pianist:    Henri Heuvelmans 
Teksten:    Huub Oosterhuis (tenzij anders vermeld) 
Voorganger:   Bart-Jan van Gaart  

 


