EKKLESIA AMSTERDAM 9 april 2023
LuisterLink — Paasmorgen
Samengesteld door Mirjam Rigterink

1. Je werd wakker (intro) — Uit: lemand meer, muziek Tom Léwenthal
2. Inleiding
3. Dat wij niet slapen, daglichtbewoners (VL555, muziek Antoine Oomen)

Dat wij niet slapen,
daglichtbewoners —
dat wij ons houden,
nuchter van liefde.

Reik ons uw beker
water dat dorstig maakt,
woorden die horen doen.
Reik ons uw hand.

Kome wat komt.

Maar laat het om Jou zijn.
dat wij het uithouden

en niet om niemand

dat wij de beker
drinken tot de bodem
dat wij dit leven
leven tot de dood.

4. Voorlezing uit het evangelie van Marcus (Marcus 15:25-37)
5. Nacht omkerkert mij (VL822, muziek Tjeerd Oosterhuis)

Nacht omkerkert mij
hoge blinde muur.
Naar jou wil mijn ziel.

Als een vluchteling
zwerf ik in mijzelf
en geen verte blinkt.

Leeg leg ik mij neer
stenen in een kuil
maar geen engel komt

en ik roep de dood
vlammen uit mijn mond

en ik denk ons weg

vallend uit de tijd



10.

11.

buiten jouw bereik
tot waar niets — ook daar

haalt jouw stem mij in:
licht van licht, roep jij,

spranken nieuw begin.

Voorlezing uit Marcus (Marcus 16)

29 namen voor Jezus van Nazaret (VL463, muziek Antoine Oomen)

Naaste. Vreemde. Jood. Zaad.
Boom aan de bron. Bruidegom. Weg.

Droom van een mens. Deur open. Hoeksteen.
Sleutel. Leeuw van Juda. Lam. Gerechte.

Herder. Parel. Twijgje. Vis. Brood.
Woord. Wijnstok. Zoon van. God. Knecht.

Stromen levend water. Morgenster. Koploper.
Enige. Onzegbaar gezegde.

Overdenking

Sterven zal je ooit — Uit: lemand meer, muziek Tom Léwenthal
Sterven zal je ooit.

Maar vandaag

en godweet morgen

kun je leven, doen, zien

iemand voor iemand zijn
misschien

en het verschil maken, toch,
tussen onverwisselbaar uniek
en om het even

tussen dood en leven.

Groet!

Dan zal ik leven (VL919, muziek Antoine Oomen)

Het zal in alle vroegte zijn
als toen.

De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.



Ik loop en struikel niet.

Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet —
wij zijn in bekenden veranderd.

De ochtendmist trekt op.

Ik dacht een dorre viakte te zien.

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren
waarin de korrel zwelt.

Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.

Daarachter
kristal geworden verblindend
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.

Dan zal ik leven.

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen”
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2011). De
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesia-
amsterdam.nl)



