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1.  Fragment uit Lento, Felicia van den End  
 

2. Woord ten geleide 
 

3. Gelezen heb ik wat geschreven staat (CD Rust en Vrede, muziek Tom Löwenthal) 
 

Gelezen heb ik wat geschreven staat 
mij toevertrouwd aan onbewezen woorden: 
 
niet voor de afgrond hebt Gij ons gemaakt. 
niet voor de afgrond hebt Gij ons gemaakt. 
 
Geschreven staat uw Naam 
‘Ik zal er zijn’.  
 

4. Voorlezing uit het boek 2 Koningen 
2 Koningen 2:1-33, 23:1-3 
 

5. Bach: Gottes-Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106: 2a (Transcr. Kurtág) 
Lucas & Arthur Jussen 
 

6. Toespraak 
 

7. Lied van alle dagen (VL804, muziek Antoine Oomen) 
 

Nooit hoorden wij 
andere stemmen dan de onze. 
Nooit waren er handen die doen 
wat handen niet kunnen, 
nooit andere 
goddelozer mensen dan wij. 
 
Maar er was daglicht, 
alle dagen, wat ook gebeurde, 
alsof wij liepen 
over een onzichtbaar weefsel 
boven de afgrond gespannen, 
dat niet scheurde. 
 
 
 



Nooit werd iemand 
weggetild uit de tijd. 
Maar soms even 
wordt lijden opgeschort 
of dragen mensen het samen. 
Zo zouden wij moeten leven. 
 

 

Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die 
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen” 
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2011). De 
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesia-
amsterdam.nl).    


