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1. Een nacht

Een nacht dat pijlen niet verwonden, honden
niet bijten, schapen vredig slapen, vuur

niet zengt, die nacht zal hij geboren worden.
Er zullen engelen door het luchtruim zweven.

Hij draagt van mens en God de oudste namen:
zout honing woonstee schaduw morgenrood.

2. Welkom
3. Maria meisje

Maria, meisje in haar binnenkamer,

in Nazareth, een vlek in Galilea —
Gabriél, staande voor de troon van licht,
vuurvogelengel, afgezant van God,

daar staat hij voor haar ogen: wees gegroet
verheug je, begenadigde: die Ene,

de God van Abraham, de God van Mozes
"Ik zal er zijn', die is met jou, vrees niet.

Jij zal ontvangen in je schoot, en baren
een Kind dat wordt geroepen ‘God bevrijdt,
Jezus, Messias, dienstknecht, mensenzoon -
zijn koninkrijk komt over heel de aarde.

Maria sprak: maar dat zal niet gebeuren
omdat ik met geen man gemeenschap heb.



"Geest van Ik zal er zijn komt over jou,
Hij zal niet slapen, Israéls behoeder".

Zij boog haar hoofd en wist niet wat te denken.
Zij heeft gezegd: Hier ben ik, tot zijn dienst.

4. Lied van Maria
Toen is zij opgestaan en heeft gezongen:

Hij zal aan de verworpenen zijn woord gestand doen,
niets is onmogelijk bij hem, hij haalt

tirannen van hun tronen neer, hij tilt

de armen uit het stof, hij stilt hun honger*

Dit zong zij. En haar lied zal nooit verstommen.

5. Uit het harnas




6. En het geschiedde in die dagen

En het geschiedde in die dagen, nachten
van Keizerlijke Heerschappij, toen Rome
heel de bewoonde wereld in zijn macht had,
dat een bevel werd uitgevaardigd

door Augustus:

de mensheid moest geteld en opgeschreven
als geld geteld, ten dode opgeschreven.
Ook Jozef met zijn zwangere verloofde

is vanuit Nazareth in Galilea

gegaan naar Juda, Bethlehem, de stad

van David - om zich op te laten schrijven.

En het geschiedde toen zij daar verbleven:
het uur brak aan dat zij bevallen moest.

Zij bracht haar eerstgeboren zoon ter wereld
wikkelde hem in doeken, lei hem neer in

een kribbe-voederbak, omdat voor hen

geen plaats was in de gastenzaal daar boven.

Er waren herders in die streek, zij waakten

's nachts bij hun kudde, in de open lucht.
Plotseling stond bij hen en lichtgestalte,

een afgezant van God-Ik zal er zijn.

Zij huiverden, zijn gloed omstraalde hen.

Hij sprak: weest niet bevreesd,

want zie, en hoor:

ik heb goed nieuws voor u en grote vreugde
voor heel het volk bestemd, voor alle volkeren:

geboren, heden, in de stad van David
uw redder en bevrijder, de messias —
en dit zal u daarvan het teken zijn:



gij zult een klein kind vinden, ingewikkeld
in doeken, liggend in een voederbak.

Toen plotseling stond daar een legerschare
van lichtgestalten uit de hemel, zingend,

een macht van stemmen — en zij loofden God:
Ere zij in zijn grondeloze licht

die Ene, en op aarde recht en vrede

voor mensen naar zijn hart.

En het geschiedde: toen de afgezanten

de sterrenhemel waren ingevaren

zeiden de herders tot elkaar ‘Wij gaan, en vlug!
Naar Bethlehem om zelf met eigen ogen

het groot verhaal te zien dat daar geschied is
zoals Ik-zal-er-zijn ons heeft doen weten.

Ze snelden wat ze konden en ze vonden
Maria, Jozef en het kleine kindje

dat in een voederbak gelegen was

en luid en duidelijk vertelden zij

dat groot verhaal over die kleine jongen.
En die het hoorden waren stomverbaasd.

Maria heeft al deze hoge woorden
stil overdacht en in haar hart bewaard.

De herders keerden naar hun velden terug
en loofden God en droomden goede tijden.

Mochten ook wij een nieuwe dag zien lichten,
voor onze kinderen een nieuw begin.

7. Kerstgroet



8. Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu, lieven Heer;

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van den hogen hemel neer;
Hier al in dit aardijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Christe, kyrieleison, laat ons zingen blij,
Daarmeed ook onze leisen beginnen vrij.

Jesus is geboren op den heiligen Kerstnacht.

Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

D’herders op den velde hoorden een nieuw lied

(Dat Jesus was geboren, zij wisten’t niet);

Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Beth’lem is de stede, daar’t is geschied voorwaar.
Kyrielei.

D’heilige drie Koon’ghen uit zo verren land.

Zij zochten onzen Here met offerhand.

Z'offerden ootmoedelijk myrrth’, wierook en de goud
T’eren van den kinde, dat alle ding behoudt:
Kyrieeleis.

Verantwoording

Alle muziek, met uitzondering van het Nu zijt wellekome, komt uit het
kerstoratorium “Nieuw begin” (teksten Huub Oosterhuis, muziek Tom
Lowenthal), dat is opgenomen tijdens de Zilveren Lieddag (2005), in de
Dominicuskerk te Amsterdam. Deze en andere muziek is te vinden via i-
Tunes, Spotify of op CD, via onze webwinkel (www.ekklesia-
amsterdam.nl). Het werk op de afbeelding in deze PDF is gemaakt door
Anselm Kiefer (“Heavy with knowledge”).
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