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1. Dit ene weten wij (VL 2, tekst Henriëtte Roland Holst, muziek Mariëtte Harinck) 
Dit ene weten wij 
en aan dit één 
houden wij ons vast 
in de duistere uren: 
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ’t verstaat, 
die is niet meer alleen. 

 
2. Woord ten geleide 

 
3. Om wat misdaan wordt (muziek Antoine Oomen) 

Om wat misdaan wordt, ziende blind, 
aan grond en lucht, dier en mensenkind, 
weeklaagt de aarde, afgeknecht – 
zij schreeuwt om nieuw geboorterecht. 
 
Wij vluchten weg, wij horen niet. 
Wij spelevaren in doodsgebied: 
de tijd zo kort, de druiven zoet, 
dus pluk de dag, na ons de vloed. 
 
Geen taal die nog wat hoop vertolkt. 
Over ons heen daalt een zwarte wolk. 
De regen stroomt, het water stijgt, 
een vloed van wee die ons wel krijgt. 
 
Wij zullen worden afgedaan 
en niets begrijpend ten onder gaan, 
met man en macht, met vuur en zwaard. 
Wij zijn geen nieuwe aarde waard. 
 
Kiest Gij het leven of de dood? 
Gij zult verwekken in onze schoot 
een kind dat doet gerechtigheid, 
een nieuwe mens, een nieuwe tijd. 

 
4. Voorlezing uit het boek En dit zijn de woorden 

Deuteronomium 30:11-20 
 

5. Deze woorden (VL516, muziek Tom Löwenthal) 
Deze woorden aan jou opgedragen 
hier en heden prent ze in je hart, 



berg ze in het binnenste van je ziel, 
leer ze aan je kinderen, herhaal ze,  
thuis en onderweg, waar je ook bent 
als je slapen gaat en als je opstaat. 
 
Deze woorden aan jou toevertrouwd: 
bind ze als een teken aan je hand, 
draag ze om je voorhoofd als een snoer 
ter gedachtenis, vlak op je ogen. 
Grif ze in de stijlen van je deur 
schrijf ze in de palmen van je hand. 
 
Dat vermeerderen je levensdagen 
en de jaren van je zoons en dochters. 
Dat je bloeien zult en niet verwelken, 
bomen aan de bron. Hoor Israël 

 
6. Kies dan het leven 

Lody van de Kamp 
 
 

7. Van twee woorden wil ik eten (VL928, muziek Bernard Huijbers) 
Van twee woorden wil ik eten, 
krijg van vier maar niet genoeg, 
o verre liefde lieve vrede. 
 
Voor de honger niet geboren 
voor de bommen en de graven 
niet getrokken uit mijn moeder 
 
eenmaal andermaal gewoon maar 
deze twee gevlekte handen 
om te oogsten en te strelen 
 
loop ik, loop ik over woorden 
onder twijfel, over water, 
zoek een ander in zijn verte. 
 
Alle aarde is van aarde 
alle zeeën gaan in lompen 
alle vlees is maar een drupje. 
 
Maar hoe gek onspreekbaar anders 
zijn de mensen voor elkander, 
dat zal duren, dat zal duren. 
 
Met geen kussen is de liefde 
met geen monden te bewijzen – 
ach hoe zullen wij omarmen. 
 
Alle vrede van de wereld 



als een lichaam te vergaren 
dat doet pijn, vergeten jaren. 
 
Al jouw stilte te bewaren 
doet mij sterven, doet mij leven 
door geen god te evenaren. 
 
Molenwieken wijze wetten 
gouden pausen gulden woorden 
gaan voorbij als wind en regen. 
 
Al dat werk van onze handen 
onze kronen onze kerken 
als een strovuur zal het branden. 
 
Dan nog komt een woord mij tegen, 
vindt mijn mond geen an'dre zegen 
dan een mens om mee te leven. 
 
Van twee woorden wil ik eten, 
krijg van vier maar niet genoeg, 
o verre liefde lieve vrede. 

 
Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die 
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen” 
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2023). De 
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-
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