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1. Wees hier aanwezig (VL704, muziek Antoine Oomen) 
Wees hier aanwezig, 
woord van licht lichtadem 
licht van stilte. 
 
Wees hier aanwezig licht 
wees God in mij. 
 
Wees kracht in mij tot liefde 
maak mij los uit doen en noodlot. 
Maak in mij kracht.. tot liefde. 
 
Wees nieuw en vurig, 
oud en wijs in mij – 
wees in mij waakzaamheid 
geduld geheugen trouw –  
maak mij naar uw beeld 
een nieuwe mens. 
 
Wees in mij afkeer van geweld 
honger naar gerechtigheid 
hoop ontferming dorst naar vrede. 
 
Voer mij terug naar de oase van uw woord. 
 
Wees hier aanwezig, 
woord van licht lichtadem 
licht van stilte. 
 
Wees hier aanwezig licht 
wees God in mij. 
 

2. Woord ten geleide 
 

3. Wat geen oog heeft gezien (muziek Antoine Oomen) 
Wat geen oog heeft gezien, 
geen oor gewaagd te horen, 
wat onze vaderen niet 
durfden dromen, zijn wij 
geworden: deze wereld. 
 
Doden onbegraven, 
één woestenij uw stad. 
Opgejaagd, prijsgeschoten, 



als klein wild afgeslacht 
uw allerliefste mensen. 
 
Door stormen van geweld 
voortgejaagden zijn wij. 
Aan molenstenen vast- 
geklonken, als verdoemden, 
zijn wij: deze wereld. 
 

 
4. Voorlezing: fragmenten uit Eichmann in Jeruzalem – Hannah Arendt, 

(vertaling W.J.P. Scholtz) 
 

5. Stilte nu. Voor u (Psalm 65 vrij, Antoine Oomen)  
Stilte nu. Voor U. 
Stilte zingen had ik U beloofd. 
Hoor dan. 
 
Hoor dan wie? 
Mij – wie mij? 
 
Die deze mens ben 
Die hier neerligt 
nietig schuld beladen 
die wil opstaan 
ander mens wil zijn 
nieuw ik. 
 
Stilte nu. 
 

6. Voorlezing uit het evangelie van Lukas 
Lukas 6:39-42 
 

7. De banaliteit van het kwaad 
Bettine Siertsema 
 

8. Dat een nieuwe wereld komen zal (muziek Antoine Oomen) 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg  
en waren stroomt voor allen. 
 
Daar bouwen wij veilige buurten 
wonen dooreen in wijken van vrede 
in schaduw van bomen. 
 
Geen kinderen zullen daar sterven 
oude mensen maken hun dagen vol 
en jonge mensen zullen daar pas 
op hun honderdste sterven. 
 
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen 



geen kinderen baren voor de verschikking. 
De wolf en het lam zullen weiden tesamen 
wij leren de oorlog af. 
 

 
 

Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die 
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen” 
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2023). De 
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-
amsterdam.nl. 


