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1. Ballade van de mens (VL 278, muziek Antoine Oomen) 
Ten dage dat Hij maakte hemel en aarde  
er waren geen bomen, 
geen halmen van grassen op aarde, 
er viel nog geen regen 
die dag dat Hij maakte de mens. 
 
Die dag boetseerde Hij, 
niet uit het licht van de hemel, 
boetseerde Hij uit het stof van de aarde 
mij, stof van de aarde, 
blies adem van leven 
in mijn neusgaten, 
werd ik een levende ziel, 
een mensje – 
wie zijn wij dat Gij ons gedenkt. 
 
Hij plantte vlakbij zonsopgang een tuin, 
Hij nam de mens in zijn hand, 
Hij plaatste de mens in de tuin. 
 
Hij sprak tot mij: 
Het is niet goed 
als jij alleen blijft, 
mensenkind. 
Zou ik niet 
iemand die jou zoekt en vindt 
voor je maken? 
 
Die mij aanziet? 
 
Die jou roept en antwoord geeft, 
die jou aanziet. 
 
Tamme dieren, wilde beesten, 
hoge vogels die Hij maakte. 
Alle namen die ik riep, 
die zij dragen 
als een lichtglans. 
 
Maar geen die mij riep. 
 
Breng mij in een diepe slaap. 
Neem de sterkste van mijn ribben. 



Maak daaruit één die mij roept en 
zoekt en vindt en antwoord geeft, 
been van mijn gebeente. 
Iemand die mij aanziet 
 
dat wij leven. 

 
2. Inleiding 

 
3. Voorlezing uit het boek In den beginne 

Genesis 4:1-12 
 

4. Lied van Kaïn (VL286, muziek Tjeerd Oosterhuis) 
CD: Om liefde – gezongen door Jan Dulles 

 
Waarom viel je gezicht, 
verhardde je hart, 
sloeg je hem neer, je broer, 
je beeld en gelijke. 
 
Nu moet je dolen, je schuld 
te groot om te dragen – 
opgejaagd in je geest 
omdat je gedood hebt. 
 
Speel op citer en fluiten, 
probeer te vergeten. 
Zoek dat ene liedje 
dat doet vergeten. 
 
Waarom wilde je zijn 
een god, zonder broeder. 
Waarom wilde je zijn 
een mens zonder naaste. 

 
5. Overweging – over Afgunst 

Bettine Siertsema 
 

6. Staan in licht (VL798, muziek Antoine Oomen) 
Waarom, wanneer, 
uit welke luchtlaag, 
uit hoe diep luchtledig 
werden wij 
zo onbestaanbaar 
onontkoombaar ik en jij – 
kant en overkant 
woord weerwoord tij 
en tegentij. 
 
Dag van vandaag: 



vervreemd hereigend 
zoekgeraakt hervonden 
wie zijn wij? 
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij. 
Liefde is geen woord 
voor dit nu hier 
verterend vuur. 
 
Maar ooit, God weet 
uit welke aardlaag, 
uit hoe diep versteende 
moederschoot, 
zal Hij ons roepen 
en wij zullen nieuw en bloot 
staan in morgenlicht 
onstuitbaar vrij 
zo licht als Hij. 
 

7. Nawoord 
 

8. Dat ik aarde zou bewonen (VL282, Tom Löwenthal) 
Dat ik aarde zou bewonen 
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem 
 
niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 
niet op hoeven, niet met klauwen, 
maar op voeten twee 
 
om de verte te belopen, 
om de horizon te halen – 
en met handen die wat kunnen: 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 
 
met een neus vol levensadem, 
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon 
 
om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker 
en te noemen bij haar naam. 
 
Dat ik ben, niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van mensen, 
één van velen, één met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij 
 



om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdes weg, die ooit zal leiden 
naar een menselijk bestaan. 
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